Eerste zwerfkeien op de speelweide

Zaterdag 15 februari, de dag na Valentijnsdag, ging de speelweidecommissie op pad om de eerste zwerfkeien op de halen die we via Marktplaats hadden gekocht.
Het grote probleem was hoe verplaats je keien van meer dan 200 kg?
De oplossing was het maken van een stalen draagbaar zodat er 4 sterke kerels tegelijk kunnen dragen.
Het eerste adres was in Zeist. Daar lagen 4 flinke keien in de voortuin bij mensen die gingen verhuizen.
De eerste 2 keien gingen vrij gemakkelijk, maar de 2 andere waren te zwaar.
Dus moesten er nog 2 sterke mannen bij worden gezocht in de buurt en met zes dragers lukt het wel.
4 Keien, oorspronkelijk afkomstig uit de Maarense afgraving, lagen op de kar.
Na een hartelijk bakje koffie vertrokken we naar het tweede adres in Ede.
Ook daar lagen de keien gelukkig in de voortuin.
De eigenaar, een boom van een bouwvakker, had ze er ooit alleen er neer gelegd.
De lichtere exemplaren waren een fluitje van een cent, maar de zwaardere jongens moesten we ook met z’n vieren doen.
7 stuks gingen er op de aanhanger.
Na opnieuw een heerlijk bakje koffie aanvaardden we de terugreis.
Gelukkig was de Hermandad elders druk, want we waren zwaar overbeladen.
Bij een bekeuring zouden deze keien, die we voor een schappelijke prijsje kochten, toch nog duur geworden zijn.
Het plan was ze zo dicht mogelijk bij het waterspeeltoestel neer te leggen, maar zou het niet drassig zijn?
Zonder te stoppen reed Peter de auto met de kar tot op het basketbalplateau, diepe sporen achter latend, maar het lukte.
Daar hebben we ze neer gekiept en liggen ze nu te wachten tot de voorjaarsbeurt op 23 mei.
We proberen er nog een paar flinke exemplaren bij te krijgen en dan is het onderdeel “steen” al geslaagd.

