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Algemeen  
Het aanzicht van het terrein is ineens helemaal veranderd. Op zaterdag 22 

februari kwam boer van de Broek op een tractor met een grote frees en heeft het 

hele terrein in 3 kwartier vakkundig omgelegd. 

Toen kon begonnen worden met het maken van 

paden en bedden waar we de hele verdere dag 

dank zij het supermooie weer mee bezig konden 

zijn. De volgende dag zijn de winterframbozen 

erin gezet, is het bed bij het terras hersteld 

en de koude kas verder afgemaakt. De kinderen 

hadden het, naast wat gieterwerk voor ons, 

druk met het bouwen van een hut. Vorig 

weekend zijn fruitbomen en –struiken die we van 

de volkstuinvereniging hebben gekregen in de 

tuin gezet en dit weekend is het stuk voor de “bloemen” geëgaliseerd zodat dit hele 

stuk van ca 200 m2 ingezaaid kan worden. 

Daarnaast krijgen allerlei bedden steeds 

meer hun vorm doordat hier en daar is 

ingezaaid of geplant. Door de grootte van 

het terrein lijkt dit nog niet veel en is voor 

sommigen moeilijk te zien wat we allemaal 

al hebben gedaan. De ervaren tuiniers 

onder ons weten echter wat die groeispurt 

in het wat latere voorjaar gaat doen, en zij 

hebben er wel degelijk vertrouwen in dat 

het “groen” en “eetbaar” gaat worden. 

De gekregen fruitbomen en –struiken. 

 

Informatie 
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we het volgende te melden: 

 Er komen steeds meer mensen “even langs of zomaar even helpen” hier zijn 

we erg blij mee, ons doel is per slot dat we een vele grotere groep worden  

 Ook komen er zelfs mensen van buiten het dorp, ze vinden het leuk om 

lekker buiten bezig te zijn en hebben interesse in Permacultuur, hartstikke 

fijn!  

 We hebben een lijst gemaakt van materialen die we met de 500 euro van het 

Jan en Jans Visser Fonds gaan kopen. Dit wordt komende weken aangekocht. 



 

 

 
Pagina 2 van 2 

 De giften ponymest zijn een blijvertje, we halen iedere 2 weken een berg op 

en composteren dit dan verder. Bij boer van de Broek kunnen we vanaf mei 

koemest ophalen. Heel fijn dat iemand de mest wil blijven ophalen! 

 Er zijn verder al aalbessen stekken geplant (en 1 struik), aardappels gepoot, 

en er zijn radijs, erwten, peulen, pompoenen, oost indische kers en 

worteltjes gezaaid en het echte zaaien moet nog beginnen! Ook thuis hebben 

we het e.e.a. voorgezaaid 

 Er zitten kikkers en 1 vis in de vijver maar wat doen we ermee?? Het zou 

heel erg leuk zijn de vijver te kunnen repareren en behouden. Hier wordt 

nog aan gewerkt. We hopen dat het gaat lukken. Het is een heerlijke plek 

(waar ook het enige “echte bankje” staat) om in het zonnetje te zitten. 

 In het bestuur van de stichting zitten 5 hele verschillende mensen die qua 

kennis, ervaring, vaardigheden en manier van aanpak, allemaal hun functie 

hebben. Wij hoeven echter niet met vijven te blijven, zou je bij het bestuur 

willen laat ons dat dan weten.  

 

Planning/agenda 
De komende weken zal zoveel mogelijk gezaaid gaan worden, door sommigen wordt 

door de week gewerkt en door anderen voornamelijk in het weekend. Wil je 

meewerken of komen kijken dan kun je kijken op de Groene Hemel facebook pagina: 

facebook.com/GroeneHemel. Of mailen naar: groenehemelwaalre@gmail.com 

 

Zondagmiddag 25 mei: Open dag en feestelijke opening De Groene Hemel. 

We gaan een stapelmuur voor insecten bouwen op deze dag, ook kinderen kunnen 

meedoen (restanten stenen en dakpannen zijn welkom). Verder gaan we een heleboel 

verkopen deze dag omdat we toch echt moeten gaan zorgen voor wat liquide 

middelen. We hebben dan al oogst te verkopen (o.a. frambozenstruikjes en sla) en 

verder verkopen we koffie, thee en eigen baksels. En wie weet wat nog meer?? 

 

       
 

voorbeeld stapelmuur zonder cement…….of met cement?...deze is wel heel erg hoog 

 

Tot op de tuin! 

Stichting De Groene Hemel 
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