
KABOUTER
Het eerste jaar van de Reekse kabouterroute zit erop. Wat een leuk jaar was

dat! De kabouters zijn nu tijdelijk naar warmere oorden. Zij hopen in het
voorjaar van 2026 weer terug te keren in de voortuinen van Reek.

 De Reekse Kabouterroute EN DE KABOUTERMIDDAG 
ZIJN mede mogelijk gemaakt door: 

REEKSE

ROUTE

 Tot slot allereerst een woord van dank aan alle inwoners die hun voortuin
belangeloos beschikbaar hebben gesteld. Daarnaast aan iedereen die

kabouters, beelden en/of decoratie heeft gedoneerd. Verder aan alle mensen
die geholpen hebben tijdens de opknapmomenten en de kaboutermiddag.

Tot volgend jaar!
Bedankt voor ieders enthousiasme


